
 

 

 

Secret sisters. 

 

Na een hele gezellige lunch en de onthulling van de secret sisters hebben jullie allemaal aangegeven 

dat jullie graag nog een jaar door willen gaan met het Secret Sisters project. Ook hebben zich een 

aantal nieuwe sisters aangemeld.  Welkom bij deze leuke activiteit waardoor de vrouwen uit onze 

gemeente elkaar beter leren kennen. 

 

Een kleine uitleg van het Secret Sister project. 

 

Wat is het Secret Sister project? 

 

Het Secret Sister project is erop gericht om een andere vrouw beter te leren kennen en te 

bemoedigen. 

Via loting krijg jij een andere vrouw uit de gemeente toegewezen om voor haar een “Sister” te zijn! 
Het Secret Sister project brengt dit in de praktijk dmv  een gebed, een kaartje , een klein cadeautje. 

SECRET  omdat zij niet weet dat jij dit voor haar doet! 

Als je meedoet aan het Secret Sister project is het fijn als je regelmatig voor je Secret Sister bidt, haar 

in gedachten houdt. Denk ook aan speciale gelegenheden (verjaardag, ziekte etc ) 

Breng/stuur haar met regelmaat een kaartje en tijdens het lopende project een klein cadeautje 

zonder dat iemand het ziet!! Het cadeautje mag ook zelf gemaakt zijn. Geef er niet meer  aan uit dan 

€ 5,- ( ook om scheve gezichten te voorkomen) Dit zijn allemaal manieren om haar te laten weten: Ik 

denk aan je! Van al deze dingen is gebed wel de meest waardevolle. 

Doe moeite om in het geheim je Secret Sister beter te leren kennen! Drink na de dienst eens een 

kopje koffie met haar of schiet haar eens aan voor een praatje. 

Als je niet weet wie ze is… vraag het aan iemand. 
 

Deze brief wordt  in de kerk bij de uitgang uitgereikt of in de brievenbus gedaan. Er zit dan een “alles 
over mij” formulier bij. Als je meedoet, vul je deze in. Dit formulier is ook je lootje. Het “alles over 
mij” formulier uiterlijk 9 mei inleveren in de kerk of afgeven bij Marian of Diana 

 

Voor 1 juni krijg je je lootje bezorgd met daarop de informatie en de naam van je Secret Sister. Zo 

word jij de komende maanden de bemoediger voor haar. En zoals jij haar speciale bemoediger 

wordt, zo is er ook iemand speciaal voor jou!. 

Mocht je iemand weten om ook een secret Sister te kunnen gebruiken, meld haar dan aan. 

Niemand weet van elkaar wie wiens Secret Sister is en dat blijft zo tot aan de nader te bepalen 

gezellige “onthulling” in juni 2025. 

 

Mocht je op bovengenoemde zondagen niet in de kerk zijn, maar wil je wel meedoen? Stuur ons een 

mail of bel en we sturen je de brief met het  “alles over mij” formulier toe! 
 

Heb je nog vragen? Laat het ons weten! 

 

Marian de Graaf 06- 38081066 Hugo de Grootstraat 2  mariandegr54@gmail.com     

Diana Bruijn 06 – 30307678  info@dvcdeninkel.nl   

 

Met hartelijke groeten Marian en Diana. 
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Secret Sister lootje    Vul onderstaand lootje in om deel te nemen aan 

het Secret Sisters. Lever het in bij een van ons.  Let op: Doe het in een 

envelop!  

 
De vragen zijn best persoonlijk. We vertrouwen erop dat ieder daar integer mee omgaat. De 

informatie op het lootje is  alleen voor jou bestemd, om het in gebed bij God te brengen. 

 

 

Mailadres             : 

Telefoonnr           : 

Naam                    : 

Adres                    : 

Verjaardagdatum: 

 

(dit is alleen voor onze administratie, er gebeurt verder niets mee) 

Niet gebruiken om je Secret Sister te benaderen! 

 

Waar zit je meestal in de kerk, indien van toepassing? ( deze vraag is niet ter  controle, maar om een 

gesprek met jouw Secret Sister te vergemakkelijken) 

 

 

 

 

Wie zijn de belangrijkste mensen in je leven? 

 

 

 

 

 

Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? 

 

 

 

 

 

Wat doe je graag, wat zijn je hobby’s? 

 

 

 

 

 

 

Wat is je favoriete kleur? ( leuk om te weten bij het kopen van een kleinigheidje of kaartje) 

 

Wat vind je ontzettend lekker? 

 

 



 

 

 

 

 

Wat is je favoriete muziek? 

 

 

 

 

 

 

Welke tijdschriften/boeken (van welke schrijvers) lees je graag? 

 

 

 

 

 

 

Wat speelt er in je leven? Waar ben je blij om, dankbaar voor? Waarvoor zou jij een gebed willen 

vragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je nog toevoegen? 

 
 


